Matilda

Hoi, ik ben Matilda. Ik ben een echte

boekenwurm. Ik leen stapels boekenin |
de bibliotheek. Hier vind je de boeken A

die ik deze keer de leukste vond!
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De sneeuwdief

Alice Hemming,
Veltman Uitgevers

Als Eekhoorn op een ochtend uit
zijn boom Kijkt, ziet hij dat het gras is
verdwenen. Waar is het gebleven?! Vogel legt hem uit dat
het winter is en dat het heeft gesneeuwd. Eekhoorn maakt
kennis met sneeuwballen, het water dat ijs geworden is en
een sneeuweekhoorn. Hij vindt het allemaal superleuk! De
volgende dag is de sneeuw gesmolten. Eekhoorn snapt
er niets van, wie heeft de sneeuw gestolen? Een sfeervol
prentenboek met vrolijke tekeningen

Vanaf 4 jaar.

Saar en Moo

Martine Letterie,
uitgeverij Zwijsen

) fu
Een vriendelijk verhaal over koekjes .‘VSQQI?,—
bakken. Saar bakt koeken. Moo ruikt moo
een koek. Dat ruikt heel lekker! Moo —
probeert bij Saar komen, zodat hij een
van die heerlijke koekjes kan proeven. Maar dat is nog niet
zo makkelijk! Dit is een samenleesboek: de ene lezer leest
hardop de vetgedrukte tekst, de andere lezer leest hardop
de gewone tekst. Met vrolijke kleurenprenten, AVI-M3.

Vanaf 6 jaar.

Winter

Lizzie Scott,

Schoolsupport

Blijf jij binnen als het winter is of ga
je lekker naar buiten? Welke kleding
draag je en ga je schaatsen of een
sneeuwpop maken, of allebei? In dit boek lees je over de
winter, wat de kou en de sneeuw betekenen voor de dieren
en de natuur. Met heel veel vragen en antwoorden en
leuke, herkenbare afbeeldingen.

Vanaf 5 jaar.

Geheim agent hond

Moo c{l._
. ‘?‘k.'h et : .:::'
Manon Sikkel, ey
uitgeverij Luitingh-Sijthoff %E{ g

Je kent vast Max en zijn Geheim Agent GE]‘ITIN AGENT
Oma well Ze hebben op een website Y HOND
een speurhond besteld, die hen heel A @
goed kan helpen bij hun missies. Maar '
als de hond (met de naam Loulou Castagnette) arriveert
blijkt dat allemaal niet waar en lijkt het een beetje domme
en luie hond. Maar dan wordt oma ontvoerd en blijkt Loulou
Castagnette over andere kwaliteiten te beschikken. Grappig

boek met humorvolle tekeningen in zwart-wit.

Vanaf 7 jaar.

@ Makkelijk Lezen Plein



Hoe maak je dat?

Pieter Gaudesaboos,
uitgeverij Lannoo

In dit boek lees je over hoe dingen zoals
tennisballen, chocolade en kauwgom
worden gemaakt. Je ziet 10 verschillen-
de fabrieken met daarin het maakproces
van alledaagse dingen. Niet alleen de in-
formatie is heel interessant, ook de illustraties zijn prachtig,
je wordt zo de fabriek ingezogen.

Vanaf 8 jaar.

Ga je echt stuiteren van suiker? A 9‘ Ll

\/

Mark Traa en Wendy Panders, P I}'.& 2
uitgeverij Fontaine Gaje el o

In dit boek staat van alles over snoep, ijs

en ander lekkers! Je krijgt antwoord op %
de vraag waarom er zoveel lucht in een o

WEWEY PANTEIS

zak chips zit en waar drop van gemaakt o

is. En je leest er over Mexicanen die

insecten snoepen! Naast alle leerzame dingen staan er
ook wat opdrachtjes in. De lollige tekeningen in grijstinten
passen goed bij de tekst.

Vanaf 9 jaar.

Futuria

Suzanne Wouda, ﬂl.ﬁ.-mﬂ
uitgeverij Ploegsma :

Dit spannende boek gaat over het eiland
Futuria, waar Dokter Gold de scepter
zwaait. Op het eiland is een pretpark,
maar ook een gevangenis. De bende-
leden Kraai en Achilles (gezworen vijanden) worden van
straat geplukt en naar Futuria gebracht. Ze lijken slachtoffer
te worden van de experimenten. Maar de dochter van Dok-
ter Gold, Libby, helpt hen. Een spannend, mysterieus en
origineel verhaal over vriendschap en samenwerken, maar
ook dood, rouw en verdriet.

Vanaf 11 jaar.

Winter 2024

Skip en het spookhuis

Anna Woltz,
Querido

Skip, Bennie en Olena zijn vrienden.
De vader van Olena is bijna jarig, maar
hij wil geen feestje vieren want hij zit in
een dip. De vrienden besluiten dat de
vader van Olena toch een feest krijgt,
een griezelfeest, want dat is niet vrolijk. Om te ontdekken
wat er bij een griezelfeest hoort, gaan de vrienden midden
in de nacht op pad. Tijdens deze nachtelijke tocht wordt het
pas echt spannend. Een grappig en beetje griezelig boek
met leuke tekeningen in zachte kleuren.

Vanaf 8 jaar.
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Makkelijk Lezen Plein

Kip op je kop

Suzanne Wouda,
uitgeverij Ploegsma

Als Romeo op zijn balkon een kip
ontdekt is hij verbaasd en blij. En nog
blijer als hij daardoor zijn buurmeisje
Tobi ontmoet. Want ze is heel aardig en
aan haar durft hij wel te vertellen dat hij
het moeilijk heeft omdat zijn vader ernstig ziek is. Samen
met Tobi, haar familie en de kip Tok lukt het om de laatste
wens van zijn vader in vervulling te brengen. Mooi

en ontroerend verhaal over liefde en vriendschap.

Vanaf 10 jaar.
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